Voorwoord B8

De Westerkim is een bekende naam in Hoogeveen en omgeving. Sinds 1967 is dit van oorsprong hervormd bejaardenhuis gevestigd aan de Bosboom-
straat in Hoogeveen. Door de jaren heen is de Westerkim uitgegroeid tot een woon- en zorgcentrum waar vele verschillende vormen van zorg, welzijn en
dienstverlening worden geleverd. En ook bij de mensen thuis komen medewerkers over de vloer om ondersteuning te bieden. De Westerkim heeft een re-
putatie waar het gaat om oud worden. Zo is de gemiddelde leeftijd van bewoners al jaren boven de 85 jaar, wordt met enige regelmaat de verjaardag van
een eeuwling gevierd en - zoals velen zullen weten - heeft Hendrikje (Henny) van Andel-Schipper een aantal jaren in ons centrum gewoond. Ze was enige
tijd de oudste erkende levende persoon ter wereld (hoewel dit nadien postuum weer werd ingetrokken) en stierf er op de leeftijd van 115 jaar en 62 dagen.

Dit alles is natuurlijk geen verdienste van de Westerkim, immers ons leven en ons sterven ligt in de handen van onze hemelse Vader. Maar we leveren er
met elkaar wel een bijdrage aan om onze bewoners en andere cliénten zo goed als mogelijk die zorg en ondersteuning te bieden, die nodig is. Dat doen
we met vele gedreven medewerkers en enthousiaste vrijwilligers. Wij willen daarbij de liefde die we van God ontvangen doorgeven aan onze naaste. We
willen dat onze bewoners zich geen vreemden voelen in ons huis, maar zich er thuis voelen. Daar werken we al meer dan 45 jaar aan en hopen dit nog
jaren te mogen doen.

Als dank voor de inzet, de betrokkenheid, of andere vorm van dienstbaarheid en interesse bied ik u dit boek aan. §
Het laat zien wat Hoogeveen allemaal te bieden heeft.

B de Westerkim



